
Wijze: Daar in dat kleine café aan de haven! 

Tekst: Jan van Staalduinen 

Els de graaf 

 

 

 

 

Dorpskamerlied 
 

Eerste couplet 

 

Op maandag en donderdag reppen wij ons naar ’t gezelligste deel  

van Den Hoorn 

De trekpleister daar is de dorpskamer waar,  de gezelligheid ons kan bekoor’n 

We zijn met heel veel, maar dat geeft geen geschreeuw want we zitten daar 

heel naar ons zin 

Vrijwilligers doen de bediening voor ons en muziek gaat er ook heel goed in. 

 

 

REFREIN 

Hier in Den Hoorn is een plek voor ontmoeting 

Twee keer per week komen wij daar tezaam 

Praten wij over van alles en nog wat 

Met muziek, koffie en koek, heel aangenaam 

 

 

Tweede couplet 

’t Is burgers voor burgers, bewoners en gasten voor iedereen is  

er wel plek. 

Wie graag wat wil kaarten of zomaar wat zitten, die vindt het hier echt niet zo gek 

’t Is allemaal goed, alles kan en niets moet is het motto dus kom er maar bij 

De mensen die zijn er gelukkig gewoon, ja de mensen die zijn hier weer blij. 

 

 

REFREIN 

Hier in Den Hoorn is een plek voor ontmoeting 

Twee keer per week komen wij daar tezaam 

Praten wij over van alles en nog wat 

Met muziek, koffie en koek, heel aangenaam 

 

 


